JOHAN GEYSER

HEBREERS 12:29-13:6(NNT)

Onse God is n verterende vuur. Hou aan om mekaar lief te hé as
broers en susters in die Here. Moenie vergeet om om te gee vir
vreemdelinge wat geen huis of heenkome het nie. Wees gasvry
teenoor hulle. Sommige mense wat gasvryheid bewys het aan
vreemdelinge, het nie eens geweet dat hulle engele as gaste
ontvang het nie. Onthou om om te gee vir daardie mense wat
gevangenes is. Ly saam met hulle asof julle saam met hulle daar in
kettings sit. Onthou ook daardie mense wat wreed mishandel word
asof dit aan julle eie liggame gedoen word. Hou die huwelik heilig.
Respekteer julle huweliksmaats onder alle omstandighede. Wees
getrou aan mekaar op seksuele gebied. God se oordeel sal mense
tref wat immoreel leef en wat seksuele verhoudings buite die
huwelik het. Julle leefwyse moenie gekenmerk word deur
verslaafdheid aan geld en besittings nie. Wees tevrede met dit wat
julle op julle naam het. Onthou dat God self gesé het: "Ek sal jou
nooit verlaat nie. Ook sal Ek jou nooit alleen los nie.” Daarom sé
ons met groot dapperheid en vertroue: “Die Here is my Helper. EK
sal nie bang wees nie. Wat kan enige iemand aan my doen?”

1.DIE ESSENSIE VAN ALLES

The passion of love bursting into flame...(CEV) (Loves) sparks are
fiery flames , the fieriest blaze of all. (BSB)(So 8:6)

2.N GEMEENSKAP VAN LIEFDE

3.BROEDERLIEFDE EN
VREEMDELINGSLIEFDE

(Hy)... wat reg verskaf aan die wees en die weduwee, en die
vreemdeling liefhet,sodat Hy hom brood en klere gee. Daarom
moet julle die vreemdeling liefhé,want julle was vreemdelinge in
Egipteland. Deut 10:18&19

Ek word ‘n dader van die Woord deur...

Die AAN
DEUR
VIR

HOE HET EK DIE
VREEMDELING LIEF?




